
CHRISTELIJK RENTMEESTERSCHAP 
Omgaan met wat God je geeft 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Matteüs 6 
19 

Verzamelt u geen schatten op aarde, waar mot en roest ze ontoonbaar maakt en waar dieven inbreken 

en stelen;
 20

 maar verzamelt u schatten in de hemel, waar noch mot noch roest ze ontoonbaar maakt en waar geen 

dieven inbreken of stelen. 
21

 Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. 

 
24

 Niemand kan twee heren dienen, want hij zal òf de ene haten en de andere liefhebben, òf zich aan de ene hechten 

en de andere minachten; gij kunt niet God dienen èn Mammon. 

 
25

 Daarom zeg Ik u: Weest niet bezorgd over uw leven, wat gij zult eten [of drinken], of over uw lichaam, waarmede 

gij het zult kleden. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding?
 26 

Ziet naar de 

vogelen des hemels: zij zaaien niet en maaien niet en brengen niet bijeen in schuren, en toch voedt uw hemelse 

Vader die; gaat gij ze niet verre te boven?
 27

 Wie van u kan door bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen? 
28 

En wat zijt gij bezorgd over kleding? Let op de leliën des velds, hoe zij groeien: 
29 

zij arbeiden niet en spinnen 

niet; en Ik zeg u, dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet bekleed was als een van deze. 
30 

Indien nu God het gras 

des velds, dat er heden is en morgen in de oven geworpen wordt, zó bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, 

kleingelovigen? 
31

 Maakt u dan niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede 

zullen wij ons kleden? 
32

 Want naar al deze dingen gaat het zoeken der heidenen uit. Want uw hemelse Vader weet, 

dat gij dit alles behoeft. 
33 

Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien 

geschonken worden.
 34

 Maakt u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen, want de dag van morgen zal zijn eigen 

zorgen hebben; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. 

 

Onthoudt: Romeinen 12:1 

 

Wij zijn God alles schuldig 

 
1. Lees Kolossensen 3:1-4 

 Waar is Christus nu?_______________________________________ 

 

 Waar zult u zijn als God verschijnt?_____________________ 

 

 Hoe zouden wij moeten denken?________________________ 

 

2. Lees Romeinen 12:1 

 Hoe zou u nu over uzelf moten denken?__________________ 

 

3. Lees 2 Korintiërs 5:14-15 

 Wie behoort het leven, dat we nu beziten op aarde, toe?_____ 

 

4. Lees Galaten 2:20 

 Voor wie leef ik?____________________________________ 

 

 

Wandelen met God 

7 



Christelijke rentmeesterschap betekent dat we God erkennen als de enige beeerder van ons heel leven, lichaam, 

verstand, taleneten, tijd en bezittingen. Deze dingen zijn eigenlijk niet van ons, want ze komen van Hem. Daarom 

zijn wij Hem verantwoording schuldig over hoe wij leven en wat wij doen met alles dat Hij ons gegeven heeft. 

 

In werkelijkheid verwisselden wij en Christus van plaats,toen Hij voor ons stierf. Hij nam onze zonden en wij 

namen Zijn gerechtigheid. We hebben Zijn leven en Hij heeft ons leven. Als u Christus toebehoort beschikt u niet 

over uw leven. Hij beschikt over uw leven, u let er gewoon op voor Hem. Het is als wanneer iemand als manager 

voor de eigenaars winkel werkt. De winkel is niet van de manager, maar hij is de eigenaar verantwoording en een 

vergoeding schuldig. 

 

Onze lichamen en vermogens 

 
5. Lees 1 Korintiërs 6:19-20 

 Wie leeft in onze lichamen?___________________________  

 

 Hoe moeten wij God eren?____________________________ 

 

6. Lees Romeinen 12:1 

 Wat moeten wij doen met onze lichamen?________________ 

_________________________________________________ 

 

7. Lees Romeinen 12:6-8 

 Wat moeten wij doen met de gaven en de vermogens die God ons heeft 

gegeven?___________________________________ 

__________________________________________________ 

 

8. Lees Efeziërs 5:16 

 Van wat anders zijn wij beheerders?_____________________ 

 

Ons geld behoort de Here toe 
 

De Bijbel geeft ons duidelijke instructies hoe we met Gods geld moeten omgaan. Één van de eerste voorbeelden 

vinden wij in Genisis 

 

1. Lees Genisis 14:18-20 18 En Melchisedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn; hij nu was een 

priester van God, de Allerhoogste. 19 En hij zegende hem en zeide: Gezegend zij Abram door God, de 

Allerhoogste, de Schepper van hemel en aarde, 20 en geprezen zij God, de Allerhoogste, die uw vijanden in 

uw macht heeft overgeleverd. En hij gaf hem van alles de tienden. 

 Hoe bewees Abraham zijn dank aan God? 

 

Dit gebruik van het geven van een tiende van uw inkomen aan God kent men nu als TIENDE. Het is het bewijs dat 

alles dat u heeft God toe behoort en dat uw heel leven op Hem bouwt. 

 

2. Lees Genisis 28:20-22. 20 En Jakob deed een gelofte: Indien God met mij zal zijn, en mij behoeden zal op 

deze weg, die ik ga, mij zal geven brood om te eten en klederen om aan te trekken, 21 en ik behouden tot 

mijns vaders huis wederkeer, dan zal de HERE mij tot een God zijn. 22 En deze steen, die ik tot een 

opgerichte steen gesteld heb, zal een huis Gods wezen, en van alles wat Gij mij schenken zult, zal ik U stipt 

de tienden geven. 

 

3. Lees Maleachi 3:8-12. 8 Mag een mens God beroven? Toch berooft gij Mij. En dan zegt gij: Waarin 

beroven wij U? In de tienden en de heffing. 9 Met de vloek zijt gij vervloekt, en Mij berooft gij, gij volk in 

zijn geheel. 10 Breng de gehele tiende naar de voorraadkamer, opdat er spijze zij in mijn huis; beproeft Mij 

toch daarmede, zegt de HERE der heerscharen, of Ik dan niet voor u de vensters van de hemel zal openen 

en zegen in overvloed over u uitgieten. 11 Dan zal Ik, u ten goede, de afvreter dreigen, opdat hij de vrucht 

van uw land niet verderve en opdat de wijnstok op het veld voor u niet zonder vrucht zij, zegt de HERE der 



heerscharen. 12 En alle volken zullen u gelukkig prijzen, omdat gij een land van welbehagen zijt, zegt de 

HERE der heerscharen.  

  

 Wat doen wij als wij onze tienden niet naar de gemeente brengen? 

 

 Wat gebeurt er als tienden worden vergeten? 

 

 Wat gebeurt er als wij onze tienden geven zoals het hoort?  

 

Jezus zag het geven van tienden als een klein  deel van wat we God schuldig zijn. 

 

12. Lees Matteüs 23:23 

 Vond Jezus dat er tiende gegeven moest worden? ______ 

______________________________________________ 

 

 Wat verwachte hij anders dan tiende geven?___________ 

______________________________________________ 

 

13. Lees Nehemia 10:37. 
37

De eerstelingen van onze gerstemeel- de ons opgelegde heffingen- en van alle 

boomvruchten most en olie zullen wij tot de priesters, naar de vertrekken van het huis onzes Gods, brengen, 

en de tienden van de onze akker tot de Levieten, en zij, de Levieten, zullen de tienden heffen in al onze 

landbouwsteden. 

 

 Waarvan moeten we een tiende geven behalve geld?____ 

______________________________________________ 

 

14. Lees Korintiërs 9:6-11 

 Hoe helpt God mij om meer geefs te zijn?_____________ 

______________________________________________ 

 

Vragen voor dicussie 

 

1. Kunt u meer geven dan een tiende? 

 

2. Gunsten boven de tiende worden “vrijwillige offers” genoemd. U bent vrij om offers te geven aan wat u 

wilt. Maar voordat u offers geeft verwacht God dat u uw tiend aan uw lokale gemeente geeft. Welke giften 

kunnen een “vrijwillige offer” zijn? 

 

3. Hoe kan uw vriendelijkheid, jegens anderen, een teken van uw dankbaarheid, voor God’s vriendelijkheid 

jegens u, zijn? 

 

Schrijf de te onthouden vers op: Romeinen 12:1 
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